
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                       

Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2025-1 (6 januari – 18 maart)  

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.com 
 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 

klachten bezorging: 0344-662261                
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 11 maart 2025 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                           
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 
                      

• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker.  06-5494 5600  scarlett@zerrick.nl 
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                                                                                                                               Meditatie 
 
 

Zo maar wat gedachten over liefde 
 

In ieders leven zijn, denk ik, momenten dat je heel bewust bezig bent met wat je wilt met je leven, dat je 
je afvraagt wat eigenlijk het thema van je leven is. Wat keert altijd weer terug, waar val je je builen aan 
en wat blijkt het meest waardevol?  
Heel vaak heb ik gedacht dat dat thema zonder twijfel was dat ik van de ander, in het algemeen, kon 
houden. In de literatuur die ik vroeger las, maar ook in de kerk, ving je altijd op dat je als mens al genoeg 
van je zelf hield en dat je moest leren te houden juist van die ander. Als je die opdracht serieus neemt 
en letterlijk opvat, zoals ik dat deed, raak je volkomen gericht op de ander, hol je jezelf voorbij en ga je 
over al je grenzen heen. Het zit in het woordje als in het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Ik las het als 
zoals je al van jezelf houdt, zo moet je ook leren van de ander te houden. Ik heb er toch vrij lang over 
gedaan om het te lezen als ‘Heb je naaste lief evenals jezelf’. Het is helemaal niet vanzelfsprekend en 
aangeboren dat je van jezelf houdt. Je moet er vaak enorm veel moeite voor doen om je eigen 
gevoelens, karaktertrekken, je uiterlijk te accepteren zoals het is. En om je wensen en behoeftes serieus 
te nemen en te zien dat dat hoort bij op een goede manier van jezelf houden. Natuurlijk is dat weer heel 
wat anders dan jezelf centraal stellen, want dan maak je jezelf belangrijker dan de ander. Deze 
golfbeweging van en naar de ander toe heeft mijn hele leven een rol gespeeld, ik heb er soms te weinig 
een rem op. Al is het gedicht dat op de zijmuur van mijn huis staat zeker geen liefdesgedicht, die 
beweging komt er wel in voor. 
 

De Poort 
Doorgang 
    van het vertrouwde naar het avontuur 
    van het ongewisse naar het zekere 
    van beslotenheid naar ruimte 
    van vrijheid naar geborgenheid 
    van binnen naar buiten 
    van buiten naar binnen 
Toen en nu 
 

De zin van binnen naar buiten slaat in eerste 
instantie op het zoeken van avontuur, het 
ongewisse, de ruimte, de vrijheid, maar zeker 
ook op die beweging naar de ander toe. En van 
buiten naar binnen gaat over het zoeken van het vertrouwde, de beslotenheid en geborgenheid, maar 
ook over de aandacht en de liefde voor jezelf. 
Ik ben de laatste jaren te veel ‘buiten’ geweest, bezig met de ander en de anderen. Ik heb er behoefte 
aan om meer ‘binnen’ te zijn, tijd voor mijn hobby’s, mijn familie en vrienden, mijn creativiteit. Kortom: 
ik wil mijn naaste liefhebben evenals mijzelf. Daarom leg ik wat taken binnen de kerk neer. 
 
Dorien Rots 
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                                                                                                                           Kerkdiensten 
 
De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

                                                                                                    Bij de diensten in Buren 
 

Bij de diensten in Buren 
 
Zoals u ziet, zijn we als PG Lingestreek na 2 jaar zover dat we in de wintermaanden één dienst per 
zondag hebben, met uitzondering van de jongerendienst, die nog altijd extra is. Dat betekent dat er 
beduidend minder diensten in Buren zijn, in principe één per maand, of nauwkeuriger omschreven om 
de vier weken. 
A.s. zondag 12 januari preekt de heer Bulens uit Apeldoorn weer. De zondag daarvoor preekte hij in 
Asch, want we gebruiken nu elkaars lijsten met gastpredikanten. Pas aan het eind blijkt dan dat twee 
uitnodigingen elkaar opvolgen. Het lukt ons vast dat volgend jaar te voorkomen! In januari hebben we 
toch een extra jongerendienst op zondag 26 januari. Het vertrouwde recept met Corné den Breejen. We 
zijn natuurlijk wel benieuwd of de gehouden enquête na de laatste jongerendienst het broodje 
knakworst na de dienst in ere houdt!  
Op zondag 9 februari staat er in Lingestreek Licht aangegeven dat er een gezinsdienst is in Buren met 
drs. Scarlett Lerrick. Ze heeft ons echter gevraagd de naam te veranderen in familiedienst, omdat het 
diensten moeten worden waarin zowel kinderen, jongeren, ouders en ouderen worden aangesproken, 
dan wel dat er iets voor alle doelgroepen wordt aangeboden. Zelf vind ik het heel uitnodigend klinken! 
Op zondag 2 maart komt ds. Van Aller uit de Bildt naar Buren en op 9 maart ds. Anneke Lodewijk. Vanaf 
maart zijn er weer twee diensten per zondag. 
 
Dorien Rots 

Zondag 12 januari 10 uur, dienst in Buren Dhr. Bulens uit Apeldoorn 
  

Zondag 19 januari 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
  

Zondag 26 januari 10 uur, dienst in Buren 
 

Dhr. Corné de Breejen uit Hellouw 
jongerendienst 

                                 10 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
  

Zondag  2 februari 10 uur, dienst in Erichem Mevr. Sandra Schelling 
  

Zondag 9 februari 10 uur, dienst in Buren Drs. Scarlett Lerrick 
Gezinsdienst 

  

Zondag 16 februari 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Dick de Jong uit Oss 
  

Zondag 23 februari 10 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
  

Zondag 2 maart 10 uur, dienst in Asch Dhr. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 
 10 uur, dienst in Buren Ds. J. van Aller uit De Bildt 
  

Woensdag 5 maart 19.30 uur, dienst in Zoelen 1e stiltedienst 
  

Zondag 9 maart 10 uur, dienst in Buren Ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam 
 

Woensdag 12 maart 19.30 uur, dienst in Zoelen Mevr. Sandra Schelling 
Biddag voor gewas en arbeid 

Zondag 16 maart 10 uur, dienst in Asch Ds. Everdien Hagen 
                                10 uur, dienst in Zoelen Ds. Dick van der Wel uit Zoelen 
  
  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 
Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
 
Maandag 27 januari mevrouw Sandra van Ommering 
Maandag 10 februari mevrouw Machteld de Mik 
Maandag 24 februari mevrouw Sandra van Ommering 
Maandag 10 maart mevrouw Machteld de Mik 
      
                                                                     
                        Uitnodiging voor stamppottenmaaltijd en de lezing van Arie Trouwborst    
  
 

 
 
 
 
 
                     
                                              U bent van harte welkom bij de stamppotten-                                                        
                                       maaltijd in de St. Lambertuskerk in Buren,                                                
                                       donderdag 23 januari 2025.                                                    
                                       De kerk is open vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur                                               
                                       gaan we eten. 

 
                                                                   
                                              
                                           
                               Aansluitend, om 19.45 uur, is er een lezing door Arie                                         
                               Trouwborst met de mooie titel  'Van de HEER is de aarde 
                               en alles wat daar leeft' – recht, mededogen, nederigheid,                                                              
                               en andere Bijbelse gedachten over een christelijke                                        
                               omgang met de schepping’. Arie is hoogleraar  
                               natuurbeschermingsrecht aan de universiteit van Tilburg. 
 
                                         Aanmelden voor de maaltijd bij Dorien Rots,  
                                                          dorienrots@live.nl  
 
 
 
 
 
 
 
        
                                   

http://thaigoodview.com/node/195893
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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                                                                                                                           Bloemengroet 
De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  

 
• op zondag 10 november naar mw. H de Joode - van Voorthuizen die 
4 november 80 jaar is geworden,  
• op zondag 17 november naar mw. M. van de Berg – Buijs die 14 
november haar 100ste verjaardag vierde,   
• op zondag 24 november naar mw. L. Verweij – Rombout die 23 
november 85 jaar werd,  
• op zondag 1 december naar ons kosters echtpaar familie J. de Heus 
die zaterdag 30 november 40 jaar getrouwd waren,   
• op zondag 22 december naar mw. G. Termeer die 20 december 80 
jaar is geworden  

• op zondag 29 december naar mw. J. van Eck – Zwezerijn die 27 december vierde dat zij 104 jaar 
is geworden en naar familie A. van der Sluijs,  

• en op zondag 5 januari naar familie B. de Jongh. 
  

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse gemeente Lingestreek” 
   
Beroepingswerk 
Tijdens de vacaturetijd gaan wij gebruik maken van een interim predikant, voor een 
overbruggingsjaar. Als het alles volgens plan verloopt, kunnen we in de dienst van 26 
januari kennismaken met de interim predikant, die voor 8 tot 12 uur per week komt. 
Hopelijk komt er voor de zomer zicht op een eigen predikant. 

 

Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek. 
Voor 2025 is er €125.000,- begroot, voor de kerkbalans. De brieven voor 
de kerkbalans komen in de week van 11 tot 25 januari. Bij de brieven zit 
ook een enquêteformulier om de interesse te pijlen voor een kerkapp.  
De wereld om ons heen verandert. Zo wordt deze steeds meer digitaal. 
Velen van u zullen een smartphone of een tablet hebben waarop u 
allerlei appjes heeft staan. Het is een niet meer weg te denken middel 
van communicatie. Oma’s en opa’s, vaders en moeders, communiceren met hun kleinkinderen en 
kinderen via de digitale snelweg. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Vul het formulier in en stuur hem 
terug, gelijk met uw kerkbalans toezegging. De kerk in uw hand, dagelijks actuele informatie van wat er 
te doen is in de PG Lingestreek. Wie wil dat niet! 
 

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 
  
  
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet, 
De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Willem Lassche, Peter van Leenen 
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Vacature in de kernraad Buren 
Na de laatste stamppottenmaaltijd tijdens de gemeenteavond van 16 oktober heb ik al aangekondigd 
dat ik per 1 januari uit de kernraad van Buren wil stappen. Het afgelopen jaar had ik regelmatig het 
gevoel dat mijn hoofd te vol was, dat ik de dingen maar net kon overzien, kortom dat het eigenlijk 
gewoon te veel is wat ik allemaal doe. Ik wil niet in één keer met alles stoppen. Ik blijf nog wel twee jaar 
in de kerkenraad, ik wil meer tijd hebben voor het pastoraat, waarvoor ik eigenlijk in de kerkenraad 
kwam. Ook blijf ik de preekvoorziening doen, de eindredactie van RBT en de activiteitencommissie. Ik 
trek me dus niet helemaal terug. Maar de taken voor de kernraad wil ik graag aan anderen overlaten.  
Wat is de bedoeling van de kernraad? De kernraad is de schakel tussen de gemeente en de kerkenraad 
van de PG Lingestreek. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat je ook lid bent van de kerkenraad. Voor de 
communicatie ‘van boven naar beneden’ moeten er wel een paar kernraadsleden ook in de kerkenraad 
zitten. Zij kunnen besluiten van de kerkenraad verduidelijken, ze kunnen aangeven wat de plannen voor 
de toekomst zijn, enz. Daar zijn voldoende mensen voor. Maar de bedoeling van de kernraad is 
natuurlijk ook dat wat er in de gemeente leeft, wordt opgepikt, zodat daar in de kerkenraad handen en 
voeten aan kunnen worden gegeven, ‘van beneden naar boven’ dus. 
Wie wil meedenken over onze gemeente, kritisch is naar wat we doen, maar ook creatieve ideeën wil 
leveren over de toekomst van de gemeente in Buren? Meld je aan bij één van ons! 
 

Pastoraat in Buren 

We betreuren enorm dat Gerrit Schouten ons na vier jaar heeft verlaten. Zijn belangrijkste taak was het 
pastoraat en hij heeft in die vier jaar enorm veel gemeenteleden bezocht. In de dienst van 29 december 
heeft hij met Jacques Schenderling afscheid genomen als ambulant predikant van de PG Lingestreek. Het 
was een mooie dienst, waarin Gerrit Schouten voorging, maar ook in het zonnetje werd gezet. 
Maar hoe nu verder? Gelukkig hebben we een predikant die ook graag meer tijd wil besteden aan het 
pastoraat. De verdeling tussen Everdien en Sandra is als volgt geworden: Everdien doet het pastoraat in 
de Avezathen en in Buren en Sandra blijft in Zoelen en krijgt er Erichem en Asch bij. De komende tijd 
gaan we dit invullen en vormgeven. U hoort er meer over! 
 

Dorien Rots 
         

                                                                                Overzicht collecten en giften Kern Buren 
 
 

Diaconie Kern Buren  
Collectes 
 november december  
Actie Schoenendoos € 105,60  
Palliatieve Zorg    €    81,10  
Kerk in Actie Werelddiaconaat  € 103,50  
Kerk in Actie Kinderen in de knel      €   88,90  

 
 

Kerkrentmeesters 
Collectes 4e kwartaal 2024 
Totaal college van kerkrentmeesters € 418,20 
Collecte Oranjehof €63,10 
Opbrengst Festival of Nine Poems and Carols, het mooie bedrag van € 498,95 
Een dankdag gift van € 200,- en een eindejaars gift van € 200,- 

      
 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
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                                                                        In het zonnetje: Henk van ‘t Hoog          
 
Voor ons zit een man die een belangrijke rol heeft gespeeld in het 
muzikale leven in Buren, Henk van ’t Hoog. Wij gaan hem hierover 
ondervragen bij een kop koffie met een heerlijke Bastogne koek in de 
zonverlichte, gezellige kamer.  
 

Er zijn verschillende muzikale terreinen waar Henk bij betrokken was, 
het Hervormd Kerkkoor, muziekvereniging Soli Deo Gloria en de 
Drieluikconcerten.   
‘Waar wil je mee starten?’ vraagt Dorien uitnodigend. Henk gaat er 
echt eens voor zitten. Hij wil graag bij het Kerkkoor beginnen, want 
daar zong hij als 13-jarige jongenssopraan al in 1954 in de kerstdienst 
‘Een roze fris ontloken’. Hoewel hij nog te jong was om echt lid te zijn, 
vond hij het leuk om met nog twee zussen en een broer mee naar de 
repetities te gaan. Nadat de dirigent, de heer Netelenbos, hem bij de 
zondagsschool had horen zingen, kreeg hij na een repetitie te horen 

’Donderdagavond bij het orgel komen.’ Daar oefende hij dan met twee zusjes De Goei een meerstemmig 
lied voor de komende zondag. ‘Geen zin’, dat kwam in het woordenboek van de dirigent niet voor. 
 

Henk vond het leuk. ‘Een hele uitdaging!’ In die tijd bestond het koor nog uit zo’n 45 leden. ‘Twee 
banken van zes vol met alleen al de tenoren!’ zegt hij glunderend. Je kon niet zomaar aanschuiven bij 
het koor, je moest eerst een stemtest doen bij de dirigent. Die bepaalde bij welke stemgroep je kwam. 
Was je sopraan, maar waren er al voldoende, dan moest je maar bij de alten. En als er daar al genoeg 
waren, dan kon je vertrekken. Dat waren nog eens tijden!  
Henk gaat de fotoalbums erbij pakken en we bekijken koorfoto’s. ‘Wie is dat nou? En waar sta jij, Henk?’ 
We hadden in de knappe jongeman Henk bijna niet herkend! 
���� 
Na 1954 werd er een week voor Kerst samen gezongen met het Bethesdakoor uit Tiel (bestaande uit 
personeelsleden van het Bethesdaziekenhuis), het Katholieke mannenkoor uit Buren (o.l.v. de heer 
Baars), het Moluks Gemengd koor uit Tiel en het Kerkkoor uit Rossum. Later, in de jaren 60, kwamen er 
solisten bij: een sopraan, een alt en een bariton. De orgelbegeleiding werd gedaan door Anneke, de 
dochter van mijnheer Netelenbos. Toen ontstonden de eerste kerstcantates, die de zaterdag voor Kerst 
werden uitgevoerd. Een programma met Bijbelgedeeltes, gedichten in combinatie met koorzang, vaak 
gecomponeerd door de heer Netelenbos. De uitnodigingen werden huis aan huis bezorgd. De kerk zat 
afgeladen vol bij die uitvoeringen, er moesten vaak stoelen onder het orgel bijgezet worden. ‘Ja,’ zegt 
Henk hoofdschuddend: ‘Hij was een begaafd musicus, maar als mens was hij niet te hebben.’ De keren 
dat er bijna slaande ruzie was tussen Netelenbos en de dirigent van Soli Deo Gloria over de juiste zetting 
van een lied, herinnert hij zich nog goed. Ook dat Henk als ‘jong broekie’ van in de dertig voorzitter van 
het Kerkkoor werd nadat de heer Krul gestopt was, stond Netelenbos niet aan. ‘Het klikte absoluut niet 
tussen ons, het is nooit goed gekomen.’ 
 

‘Na de restauratie van de Sint Lambertuskerk 
repeteerden we in het koor van de kerk,’ herinnert Henk 
zich: ‘Voor die tijd oefenden we in de ruimte boven het 
koor. Netelenbos begeleidde ons op een oud harmonium. 
Toen werd er nog gestookt in de kerk!’ Dat waren nog 
eens tijden, nu repeteert het koor zonder verwarming, 
met jassen aan, sjaals om en soms ook met 
handschoenen aan. Bikkels zijn het! Maar de stookkosten 
rijzen tegenwoordig de pan uit! 
Henk schenkt nog eens koffie in, en terwijl hij een slokje 
neemt, beginnen zijn pretoogjes te glimmen.  ‘Ik heb een 
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keer een blok hout onder het pedaal van het harmonium gelegd. Oeh, wat werd ie kwaad! Hij heeft 
gelukkig nooit ontdekt wie dat op zijn geweten had, want anders had er wel wat gezwaaid!‘ Hij heeft er 
duidelijk nog plezier om. 
 

Toen de kerstcantates stopten (het was enorm veel werk en de heer Netelenbos werd natuurlijk ouder), 
kwam de muziek (SDG) wat meer naar de voorgrond. En toen Netelenbos stopte met zijn taken als 
cantor-organist en met pensioen ging, kwam er een piepjonge organiste (Teuni Trouwborst) en een net 
zo jonge koordirigent (Henk de Graaf). Die konden muzikaal goed met elkaar overweg en al gauw 
kwamen er plannen voor een Drieluikconcert op tafel: een muziekavond met Soli Deo Gloria, orgelspel 
en koorzang.  
‘Maar daar gaan we een volgende keer over praten,’ vinden we alle drie. Voor nu is het genoeg geweest. 
Dorien zet Henk nog even op de foto en we bedanken hem voor zijn gastvrijheid en zijn tijd. Maar dat 
vindt hij niet echt nodig, hij vond het heel gezellig dat wij er waren. Hij brengt ons naar de voordeur en 
zwaait ons uit: ‘Tot de volgende keer!’  
 
Een hartelijke groet van Dorien en Marlein 
                                                                                                                                                            

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
                                                                                     

                                                           
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              januari                                                                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Donderdag 2 januari 
14.30 uur 

Bingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart €2,50 

Dinsdag 21 januari 
19.30 uur 

Bingoavond georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 23 januari 
14.30 uur 

Bingomiddag (voor bewoners, door bewoners) 

Zaterdag 25 januari 
14.30 uur 

Optreden van het koor ‘Van alles wat’ 
Entree € 4,00 

                      
   
                                                                        februari                                            
  
 

Donderdag 6 februari 
14.30 uur 

Bingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Vrijdag 14 februari 
19.30 uur 

Optreden van het Zoelens mannenkoor ‘Excelsior’ 
Entree € 4,00 

Dinsdag 18 februari 
19.30 uur 

Bingoavond  
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 20 februari 
10 – 12 uur 

Verkooplingerie, tassen, sieraden en ondermode 
Ineke Boon verkoopt in de hal van Oranjehof 
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 Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.                                                                                     
Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl   

   
 

                                                                                                                          In memoriam 
               

Op 13 november is  Alida Sijke voor de Poorte-Dekkers overleden. Alie 
woonde aan de Sel 6, ze is 82 jaar geworden. Alie is geboren in Waalwijk. 
Haar ouders hadden een slagerij. Dat betekende al vroeg aanpakken. 
Iedere helpende hand, hoe klein ook, scheelde. Alie vertelde wel dat ze als 
kind niet altijd de kans kreeg om haar talenten te ontwikkelen. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Alie trouwde ook weer met een 
ondernemer. Samen met haar man Dinus hadden ze een winkel in 
woninginrichting aan de Peperstraat. Dat was opnieuw hard werken en 
schipperen tussen gezin en klanten. Maar Alie werd lid van het kerkkoor. 
Eén avond in de week kon ze zingen, haar grote liefde. Gaandeweg 
ontwikkelde ze zich daarin en zong ook wel solo. Muziek van J.S. Bach zong 
ze graag. Na de verkoop van de winkel kwam er ruimte voor het vele 
vrijwilligerswerk dat Alie met liefde deed. Het Oranjemuseum, het 
Marechausseemuseum, het kerkkoor, het bezorgen van RBT, het 
Verjaardagsfonds en waarschijnlijk nog heel veel meer. Maar dat 
veranderde allemaal toen haar man Dinus in 2015 heel plotseling en op 

een heel nare manier overleed. Alie is daarna nooit meer helemaal zichzelf geweest. Ze begon ook zelf 
te sukkelen met haar gezondheid. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor haar. Haar wereld werd 
kleiner, het lopen ging moeizaam, er kwam een bed in de kamer…  In het bijzijn van al haar geliefden is 
ze vredig overleden. Op 20 november, de dag waarop ze 83 jaar zou zijn geworden, hebben we haar 
begraven op de algemene begraafplaats in Buren na een dienst van woord en gebed in de St. 
Lambertuskerk. We hebben psalm 150 gelezen: “Alles wat adem heeft, loof de Heer…”                               

                                                                                                                                                                                                                                                            
Ds. Gerrit Schouten 

        

                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
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Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 06-46531293.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Achter de schermen 
 

Heb jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het 
gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want 
soms gebeuren er heel grappige dingen!  
 

Net echt 
 

Af en toe koster Jan een handje helpen kan geen kwaad. 
Zo ook na het concert van het Tiels Vocaal Ensemble.  
Met de kaarsendover * ( hoe heet zo’n ding ook alweer) maak ik een rondje langs de kroonluchters om 
de kaarsen te doven. Op kerstavond sprak de gastpredikant nog zijn bewondering uit. “Wat een 
voorrecht dat ik nog eens kan preken in Buren in deze prachtige Lambertuskerk waarin ECHTE kaarsen 
branden.” 
Als ik denk klaar te zijn wijst iemand naar het koor. “Daar achterin branden er nog een paar”. 
Ik kan er moeilijk bij. Even over de ketting stappen van het graf van de prinses. “Sorry Maria.” Het duurt 
wel erg lang voordat de kaarsen doven. “Grrr … hè….zucht….het lukt niet”. Achter mij hoor ik gegniffel. 
Jorrit is daar bezig met geluidsapparatuur en heeft allang door dat het elektrische nepkaarsen zijn. 
Terwijl de kaarsen ondanks mijn getob hardnekkig blijven doorbranden gaat er bij mij eindelijk ook      
een lampje branden.  
‘Rechts in de nis liggen twee blokjes van de afstandsbediening,’ hoor ik koster Jan zeggen.  
 

*kaarsendover of kaarsenblusser is een instrument dat wordt gebruikt om brandende                                    
kaarsen te doven. Het bestaat uit een klein kegeltje aan het uiteinde van                                                           
een handvat. ( www.wikipedia.nl) 
 
Walter Meulenbeek 
 
 

mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
http://www.wikipedia.nl/
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                                                                                                                                   Mutaties                       

Nieuw ingekomen: 
Uit Zoelen, mevr. T.A. de Jongh-de Wit naar Kasteellaan 1 
Uit Beesd, dhr. S.L. Kers naar Achtmorgenstraat 4 
 
Overleden: 
Op 13 november, mevr. A.S. voor de Poorte-Dekkers, Sel 6 
 
Vertrokken naar: 
Asch, familie Buijs-van Malssen, Achtmorgenstraat 4  
Tiel, familie van den Hout, Maximiliaan van Egmondstraat 6  
Ingen, dhr. N. van den Berg, Pr. Willem-Alexanderstraat 7 
 
 
 

                                                                                                                                         Huwelijksjubilea 
 

Huwelijksjubilea  
          Op vrijdag 8 november mocht het echtpaar M. Tinga - Twijnstra, 
Dreef 2, erbij stilstaan dat zij op deze dag 62 jaar getrouwd waren;  
         Zaterdag 30 november vierde het echtpaar J. de Heus - Smits, Pr. 
W. Alexanderstraat 11, dat zij op deze dag 40 jaar getrouwd waren, 
        Woensdag 18 december mocht het echtpaar D. de Boer - van Dijk, 
Anna van Burenstraat 2, erbij stilstaan dat zij op deze dag 50 jaar 
getrouwd waren. 
 
Een felicitatie en bloemen waren welkom op deze adressen. 
 
 

                                                                                                                                     Gedicht 
 

Nieuwjaar 
 

                                                                              Afscheid nemen van het oude jaar  
’t Is omgevlogen, een nieuw jaar ligt klaar 

Herinneringen van zowel vreugde als verdriet                                                                                                     
het is niet terug te draaien 
zoiets kan nu eenmaal niet 

Als wij straks het nieuwe jaar verwelkomen 
                                                                                met alle voornemens en dromen  

hoop ik dat liefde en gezondheid                                                                                                                                               
op uw pad blijven komen. 

 

     Ik wens u een liefdevol en 
                                                                         gezond nieuwjaar 

 
 Elly de Jongh-van Malsen 

 
 

Ik wens je het komende jaar veel vreugde en zonneschijn. 
 Zodat je elke dag opnieuw tevreden en gelukkig kunt zijn  
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                                                                                                       Terugblik op Eerste Kerstdag 2024 
 

Eerste Kerstdag 2024 
Op Kerstmorgen 2024 preekte bij ons ds. Bert Kuipers uit Rotterdam. In een nieuwsbrief van hem 
kwamen we onderstaande beschrijving van die dienst tegen, mooi om te horen hoe iemand van 
buitenaf naar deze dienst kijkt! Met zijn toestemming drukken we een deel hiervan af. 
 

Kerstmorgen in Buren 
Op kerstmorgen ben ik uitgenodigd om de dienst te leiden in de Lambertuskerk in Buren, in de Betuwe. 
Wat moet een dominee uit Rotterdam op zo’n dag in Buren? Het verhaal van de Geboorte vertellen, 
samen met de lokale cantorij en met de fanfare van het dorp. De toezegging van deze medewerking 
alleen al doet mij alle mogelijke aarzeling om in het winterse donker het halve land door te moeten 
rijden overwinnen. En als we ruim een half uur te voren door het nog slapende stadje lopen is er in de 
kerk al volop leven. 
 

Willem en Anna 
Hier trouwde Willem van Oranje in 1551 met zijn eerste echtgenote Anna van Egmond. Een win-win 
huwelijk. Willem werd hiermee graaf van Buren, Anna prinses van Oranje. De tachtigjarige oorlog was 
nog 17 jaar weg. Anna schonk hem hun oudste zoon Philip Willem en dochter Maria. De hele familie 
staat in brons gegoten voor de deur. Jammer dat onze koning, die ook graaf van Buren is, zo weinig op 
bezoek komt. Als hij weer eens op de schaatsen staat, kan hij er toch wel even aanleggen… 
 

  
 

Preekstoel 
Maar ik ben er wel. We hebben een dienst gepland, tjokvol met vertrouwde kerstliederen. De 
afwisseling van koorzang en koperblazers en dan samen met gemeentezang doet tal van herinneringen 
aan eerder kerstfeesten opborrelen. 
De dominee hoort hier op de preekstoel. Je kunt wel denken dat het changement preekstoel, katheder 
en avondmaalstafel verfrissend werkt, niemand kan je zo zien. Dus volg ik blind de voorschriften van de  
kosteres die alles al zo veel vaker heeft meegemaakt. 
 

Bedanken 
Vergeet u niet de zangers en spelers te bedanken, suggereert de kosteres. Nee natuurlijk niet. En vraag 
even of ze na de zegen gaan staan, dan kan iedereen zien wie er mee deed. Ook dat lijkt me een helder 
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voorstel. Als ze gaan staan barst het kerkvolk uit in luid applaus – ach bij Hieronymus in Noord-Afrika 
deden ze dat als ze de preek aardig vonden. Het orkest is zichtbaar gesticht door deze hulde en 
antwoordt met een spontaan slotstuk, Jazzy Christmas, het swingt onder de gewelven. Zou Willem van 
Oranje het destijds bij zijn trouwdienst ook zo naar zijn zin gehad hebben? 
 
 

                                                      Terugblik Adventfestival of Poems and Carols in Buren 
 
Voor de tweede keer kwam het Tiels Vocaal Ensemble onder leiding van Ben Middeldorp naar de 
Lambertuskerk in Buren voor een kerstconcert. Het programma is samengesteld met een knipoog naar 
de Engelse traditie van 9 lezingen en 9 carols, de lezingen zijn namelijk vervangen door gedichten. Er zijn 
een aantal vaste carols, zo begint het concert standaard met ‘Waar eens David werd geboren…’ en 
eindigt het met ‘Hoor de eng’len zingen d’ eer…’ Voor de rest variëren de liederen en ook de gedichten. 
Er waren verzen die meegezongen konden worden, de kerk was mooi versierd, de kaarsen brandden, 
het was een prachtige sfeer, waar veel mensen op af kwamen. Helaas toch weinig uit onze gemeente, 
daarom noemen we deze avond nog even. Goed idee voor volgend jaar! 
 

 
U ziet op de foto’s hoe mooi de kerk versierd was. Ons kostersechtpaar speelt daar elk jaar de hoofdrol 
in. De bomen van dit jaar waren extra bijzonder, ze werden geschonken door het echtpaar dat ze altijd 
versiert, uit dankbaarheid voor het feit dat ze hun 40-jarig huwelijksfeest mochten vieren! Wat een 
prachtig gebaar… We wensen jullie alle geluk, Jan en Agatha, met jullie kinderen en kleinkinderen. 
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                                                                                                                            Wereldgebedsdag 
 

Wereldgebedsdag 2025, op 7 maart in de Sint- Lambertuskerk in Buren, 19.00 
uur 
Op de site van de Wereldgebedsdag staat het volgende te lezen: 
‘Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. 
Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de 
viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze 
bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de 
orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten 

zijn. En het christelijk geloof krijgt een internationale, oecumenische dimensie. 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld 
bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden 
worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat 
over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. 
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt 
Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel 
uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en 
problemen.’ 
 

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder 
jaar voorbereid door vrouwen uit een ander 
land. Werd de liturgie vorig jaar gemaakt 
door de christenvrouwen uit de Palestijnse 
gebieden, dit jaar zijn de vrouwen van de 
Cookeilanden aan de beurt. Zij hebben als 
motto genomen: ‘I made you wonderful’, 
ontleend aan Psalm 139 : 14. “Ik loof u om 
het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik 
weet het tot in het diepst van mijn ziel.” 
In de opzet van de liturgie laten ze ons steeds 
dieper beseffen wat het betekent om 
wonderbaarlijk gemaakt te zijn en na te 
denken over wat er verandert als we 
begrijpen dat we wonderen van God zijn. 
 

In Buren wordt de viering georganiseerd door 
vrouwen van de katholieke parochie en van 
de protestantse gemeente. De viering is 
georganiseerd door vrouwen, maar natuurlijk 
zijn ook mannen welkom. U allen bent van 
harte uitgenodigd! Als u het fijn vindt mee te 
werken aan de voorbereidingen, kunt u zich 
bij ons aanmelden. 
 
Dorien Rots 


